Toen begon de klok te slaan... een... twee... drie...
Assepoester schrok.
De duif had gezegd dat zij thuis moest zijn voordat

de klok twaalf keer geslagen had!

En de klok ging maar door... vier... vijf... zes...

Om twaalf uur zou zij haar oude jurk weer aan krijgen

en dat kon toch niet in het paleis!

...zeven... acht... negen...

Assepoester holde naar buiten. Zo hard, dat zij vlak bij

de deur van het paleis een schoentje verloor...
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